
Nieuwsbrief Jesse
Nieuwsbrief  maart 2024
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Piloot in voorbereiding

In deze nieuwsbrief blik ik terug op wat er in de afgelopen tijd gebeurd is, waar ik nu 
mee bezig ben, maar deel ik ook nieuws over de bestemming waarnaar ik 
uitgezonden hoop te worden! Omdat niet alles in deze nieuwsbrief past, is er meer 
beeldmateriaal te vinden op www.jessebarendregt.nl/blog. Verder ben ik ook 
benieuwd hoe het met jullie gaat! Stuur mij gerust een appje of mailtje, vind ik 
leuk☺. Wil je nog een keer mee de lucht in? Mail of app voor de mogelijkheden.

Afrika
Half november zat de Disciple Mission Training erop. Een periode van (cross culturele) training, rust 
en reflectie. Het bestuderen van de Bijbel en met elkaar ontdekken wat dat voor jou betekent in je 
dagelijkse omgang met de Heere. Hoe reik je uit naar anderen in je omgeving? Welke fundamenten 
zijn essentieel voor het werken in het Koninkrijk van God? Ik kijk dankbaar terug op deze periode 
waarin ik gegroeid ben in mijn geloof en in relatie tot anderen.

Mercy Air
Na deze periode opende er via MAF Zuid-Afrika een deur om met Mercy Air mee te gaan op een 
outreach in Mozambique. Mercy Air vervoert humanitaire organisaties en missieorganisaties in heel 
zuidelijk Afrika door middel van vliegtuigen en helikopters. Ik verbleef met het team een week bij een 
missiepost in Nhamissenguere waar we onder andere een broodoven maakten zodat de lokale 
bevolking een microbusiness kunnen starten.

De weken hierna ben ik als vrijwilliger werkzaam geweest bij de thuisbasis van Mercy Air in Witrivier. 
Een prachtige omgeving waar ik veel van Gods schepping heb kunnen zien. Bijgaand wat foto’s:

Voetballen in Mozambique, blote voeten en 
veel stof

Net na de landing in Nhamissenguere. Deze Airbus AS350 
is weer eens wat anders dan een Cessna ;-)

“Mensen bereiken met de liefde van Christus door te dienen.
Hulp, hoop en genezing brengen door middel van vliegen.”

http://www.jessebarendregt.nl/blog


Mediaproject
Voor mijn vertrek van de bijbelschool werd het plan gemaakt 
dat ik samen met Bernard, een medestudent, de verschillende 
traininglocaties van FCE ga bezoeken om daar videomateriaal 
op te nemen. Na kerst vertrokken we met zijn auto vanuit 
Pretoria om via Botswana naar Ibenge in Zambia te rijden.

Checkpoints en slechte wegen werden afgewisseld met 
natuurschoon en vriendelijke mensen. Een ervaring om nooit 
te vergeten. Daarnaast is het maken van video’s een mooie 
uitdaging waarbij ik de kans krijg om (lokale) mensen te 
interviewen en hun verhaal proberen vast te leggen op beeld. 
Ik hoop in een latere nieuwsbrief de resultaten te delen.

Inmiddels zijn twee locaties in Zambia bezocht en verblijf ik 
momenteel in Malawi om later nog via Mozambique door te 
rijden naar Zimbabwe.

Onderweg door de bergen naar Malawi. Geen asfalt, geen 
tankstations, maar wel adembenemende landschappen.

Een interview onder de boom.

Nshima (maismeel) eten met locals. De pan 
heeft geen steel, gewoon met blote handen van 

het vuur afhalen!

Met de pastor van een lokale kerk op de foto. Het 
kostte mij in totaal 4 uur per voet om deze dienst 

bij te wonen.



.

Uitzending naar Suriname
Ik hoop D.V. in de zomer van 2024 uitgezonden te worden naar Suriname. Het land Suriname is vier 
keer zo groot als Nederland en bijna volledig bedekt met tropisch regenwoud. Van de 600.000 
inwoners, woont het merendeel langs de kuststreek. Dieper landinwaarts, leven verschillende 
stammen verdeeld over talloze grote en kleinere dorpen. Een groot aantal is alleen per boot of 
vliegtuig bereikbaar. Vanuit de hoofdstad Paramaribo vliegt MAF met drie vliegtuigen naar het 
binnenland voor medische zorg, ontwikkelingswerk en ter ondersteuning van de lokale kerken.

Voordat ik uitgezonden word zal ik nog een aantal weken naar MAF in Amerika gaan om daar 
getraind te worden in operationeel vliegen voor MAF.

Dank- en bidpunten
Danken voor:
▪ het opbouwen van waardevolle contacten
▪ de veilige kilometers
▪ de goede tijd hier op de bijbelschool en de andere locaties
▪ een aantal grote giften die de laatste tijd zijn ontvangen

Bidden voor:
▪ een veilig terugkeren naar Nederland
▪ de voorbereidingen richting uitzending, voor zowel de TFT als voor mij 
▪ voldoende structurele giften om uitgezonden te worden

Anekdote
Onderweg vanuit Zambia naar Malawi reizen we 
via Mulekatembo. Daar is een pastor die ons gaat 
helpen om de grens over te steken. Na een aantal 
uur over gravelwegen door een berglandschap 
gereden te hebben ontmoeten we hem en rijdt 
hij voor ons uit naar een dorp dat in de 
tegenovergestelde richting is dan onze route. 
We gaan een kantoor binnen naast de weg waar 
wonderlijk genoeg een immigratiebeambte zit die 
een vriend blijkt te zijn van de pastor. Hij stempelt 
onze paspoorten en nu kunnen we het land 
verlaten. Omdat we zo lekker op tijd waren, 
werden we bij de pastor thuis uitgenodigd. Daar bood hij ons een uitgebreide lunch aan die we niet 
konden afslaan. Hij liet ons zijn kerk zien en gaf ons nog eten voor onderweg mee. Een mooi 
voorbeeld van de Zambiaanse cultuur: wij op weg met een tijdschema dat werd onderbroken door 
gastvrijheid en het investeren in een relatie. Het maakte indruk op mij en deed me denken aan 
Mattheüs 25:35-40.



Heb jij een maf idee voor een actie voor Jesse, laat het ons dan weten!

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Jesse Barendregt. De verzending van de Nieuwsbrief wordt
verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of
Jesse als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/barendregt. Wijzigingen (adres, e-mail,
supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om Jesse
Barendregt gaat.

Uitzending 
financieel 
mogelijk

Vanuit het thuisfrontteam (TFT) 

De zalmactie van december is in de smaak 
gevallen. Dat smaakt naar meer…!

Onze paasactie

57%
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